
Preek van Patriarch Kirill  
Op 6 maart 2022, tijdens de Week van de Kaas, de herdenking van Adams ballingschap 

(Vergevingszondag), vierden Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en All Rus de goddelijke 

liturgie in de kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou. Aan het einde van de dienst hield de 

primaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk een preek. 

 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest! 

Ik feliciteer jullie allemaal van harte, mijn dierbare heersers, vaders, broeders en zusters, op de 

zondag van vandaag, op Vergevingszondag, op de laatste zondag vóór het begin van de Heilige 

Pinksteren – Grote Vastentijd! 

De Grote Vastentijd wordt door veel vroomheidsliefhebbers de spirituele lente genoemd. Het valt 

samen met de fysieke lente en wordt tegelijkertijd door het bewustzijn van de Kerk gezien als een 

spirituele lente. Wat is de lente? De lente is de wedergeboorte van het leven, het is vernieuwing, het 

is nieuwe kracht. We weten dat het in de lente is dat krachtig sap zijn weg vindt naar een hoogte van 

tien, twintig, honderd meter, waardoor de boom weer tot leven komt. Dit is werkelijk een 

verbazingwekkend wonder van God, een wonder van het leven. De lente is de wedergeboorte van 

het leven, het is een geweldig symbool van het leven. En daarom is het absoluut geen toeval dat de 

belangrijkste voorjaarsvakantie Pasen van de Heer is - ook een teken, een teken, een symbool van 

het eeuwige leven. En wij geloven dat dit zo is, wat betekent dat het hele christelijke geloof dat jij en 

ik delen een geloof is dat het leven bevestigt, dat tegen de dood is, tegen vernietiging, dat de 

noodzaak bevestigt om goddelijke wetten te volgen om te leven, om te leven. om niet verloren te 

gaan, noch in deze wereld, noch in de komende wereld. Maar we weten dat dit voorjaar 

overschaduwd wordt door ernstige gebeurtenissen die verband houden met de verslechtering van de 

politieke situatie in Donbass, vrijwel het begin van de vijandelijkheden. Ik wil graag iets zeggen over 

dit onderwerp. 

Acht jaar lang zijn er pogingen ondernomen om te vernietigen wat er in Donbass bestaat. En in 

Donbass is er sprake van een afwijzing, een fundamentele afwijzing van de zogenaamde waarden die 

vandaag de dag worden aangeboden door degenen die aanspraak maken op wereldmacht. 

Tegenwoordig is er zo’n test van loyaliteit aan deze regering, een soort doorgang naar die ‘gelukkige’ 

wereld, de wereld van overmatige consumptie, de wereld van zichtbare ‘vrijheid’. Weet jij wat voor 

soort test dit is? De test is heel eenvoudig en tegelijkertijd verschrikkelijk: het is een gay pride-

parade. De eisen van velen om een gay pride-parade te houden zijn een test van loyaliteit aan die 

zeer machtige wereld; en we weten dat als mensen of landen deze eisen afwijzen, ze die wereld niet 

betreden, maar er vreemden voor worden. 

Maar we weten wat deze zonde is, die wordt gepromoot via de zogenaamde waardigheidsmarsen. 

Dit is een zonde die wordt veroordeeld door het Woord van God – zowel het Oude als het Nieuwe 

Testament. Bovendien veroordeelt de Heer, hoewel Hij de zonde veroordeelt, niet de zondaar. Hij 

roept hem alleen op tot bekering, maar niet tot het punt dat door een zondig persoon en zijn gedrag 

de zonde een levensstandaard wordt, een variatie op menselijk gedrag – gerespecteerd en 

acceptabel. 

 



Als de mensheid toegeeft dat zonde geen overtreding van Gods wet is, als de mensheid het ermee 

eens is dat zonde een van de opties voor menselijk gedrag is, dan zal dit het einde van de menselijke 

beschaving zijn. En gay pride-parades zijn bedoeld om aan te tonen dat zonde een van de variaties 

van menselijk gedrag is. Dat is de reden waarom het, om tot de club van die landen te kunnen 

behoren, noodzakelijk is om een gay pride-parade te houden. Niet om een politiek statement te 

maken ‘wij staan achter jullie’, niet om wat overeenkomsten te tekenen, maar om een gay pride-

parade te houden. En we weten hoe mensen zich tegen deze eisen verzetten en hoe dit verzet met 

geweld wordt onderdrukt. Dit betekent dat we het hebben over het met geweld opleggen van zonde, 

die door Gods wet wordt veroordeeld, en daarom het met geweld aan mensen opleggen van de 

ontkenning van God en Zijn waarheid. 

Daarom heeft wat er vandaag de dag gebeurt op het gebied van de internationale betrekkingen niet 

alleen politieke betekenis. We hebben het over iets anders en veel belangrijker dan politiek. We 

hebben het over de menselijke verlossing, over waar de mensheid zal eindigen, aan welke kant van 

God de Verlosser, die in de wereld komt als Rechter en Gever van Vergelding – ter rechter- of ter 

linkerzijde. Tegenwoordig gaan velen, uit zwakte, uit domheid, uit onwetendheid, en meestal uit 

onwil om zich te verzetten, daarheen, naar de linkerkant. En alles wat verband houdt met de 

rechtvaardiging van de zonde, veroordeeld door de Bijbel, is vandaag de dag een test van onze 

loyaliteit aan de Heer, van ons vermogen om geloof in onze Verlosser te belijden. 

Alles wat ik zeg heeft niet alleen een theoretische betekenis en niet alleen een spirituele betekenis. 

Er is vandaag de dag een echte oorlog gaande rond dit onderwerp. Wie valt vandaag de dag Oekraïne 

aan, waar de onderdrukking en uitroeiing van mensen in de Donbass al acht jaar aan de gang is; Acht 

jaar lijden en de hele wereld zwijgt - wat betekent dit? Maar we weten dat onze broeders en zusters 

echt lijden; Bovendien kunnen zij lijden vanwege hun loyaliteit aan de Kerk. En daarom roep ik 

vandaag, op Vergevingszondag, enerzijds, als uw herder, iedereen op om zonden en overtredingen te 

vergeven, ook daar waar dat heel moeilijk is, waar mensen met elkaar in oorlog zijn. Maar vergeving 

zonder gerechtigheid is capitulatie en zwakte. Daarom moet vergeving gepaard gaan met het 

onmisbare behoud van het recht om aan de kant van het licht te staan, aan de kant van Gods 

waarheid, aan de kant van de goddelijke geboden, aan de kant van wat het licht van Christus, Zijn 

Woord, Zijn evangelie, zijn grootste verbonden aan het menselijk ras, openbaart zich aan ons. 

Al het bovenstaande geeft aan dat we een strijd zijn aangegaan die geen fysieke, maar een 

metafysische betekenis heeft. Ik weet hoe helaas orthodoxe mensen, gelovigen, die in deze oorlog de 

weg van de minste weerstand kiezen, niet nadenken over alles waar we vandaag aan denken, maar 

gehoorzaam het pad volgen dat de machthebbers hen wijzen. We veroordelen niemand, we nodigen 

niemand uit om het kruis te bestijgen, we zeggen eenvoudigweg tegen onszelf: we zullen trouw zijn 

aan het woord van God, we zullen trouw zijn aan Zijn wet, we zullen trouw zijn aan de wet van liefde 

en gerechtigheid , en als we overtredingen van deze wet zien, zullen we nooit in het reine komen 

met degenen die deze wet vernietigen, waardoor de grens tussen heiligheid en zonde vervaagt, en 

nog meer met degenen die de zonde propageren als model of als een van de modellen van menselijk 

gedrag. 

Tegenwoordig lijden onze broeders in Donbass, orthodoxe mensen, ongetwijfeld, en we kunnen niet 

anders dan bij hen zijn – in de eerste plaats in gebed. We moeten bidden dat de Heer hen zal helpen 

het orthodoxe geloof te behouden en niet te bezwijken voor verleidingen en verleidingen. 

Tegelijkertijd moeten we bidden dat de vrede zo snel mogelijk zal komen, dat het bloed van onze 



broeders en zusters zal stoppen met vergieten, dat de Heer Zijn barmhartigheid zal tonen aan het 

lankmoedige Donbass-land, dat acht jaar lang dit treurige stempel dat door menselijke zonde en haat 

is voortgebracht. 

Laten we, nu we het veld van de Vasten betreden, proberen iedereen te vergeven. Wat is vergeving? 

Als je om vergeving vraagt van iemand die de wet heeft overtreden of iets kwaadaardigs en 

oneerlijks tegen je heeft gedaan, rechtvaardig je daarmee niet zijn gedrag, maar stop je gewoon met 

het haten van deze persoon. Hij is niet langer uw vijand, wat betekent dat u hem door uw vergeving 

aan het oordeel van God overlevert. Dit is de ware betekenis van het elkaar vergeven van onze 

zonden en fouten. We vergeven, we doen afstand van haat en wrok, maar we kunnen daar, in de 

hemel, de menselijke onwaarheid niet uitwissen; daarom leveren wij met onze vergeving onze 

overtreders over in de handen van God, zodat zowel het oordeel als Gods barmhartigheid over hen 

kan worden volbracht. Zodat onze christelijke houding ten opzichte van menselijke zonden, fouten 

en beledigingen niet hun dood veroorzaakt, maar zodat het eerlijke oordeel van God over iedereen 

wordt uitgevoerd, inclusief degenen die de zwaarste verantwoordelijkheid op zich nemen, waardoor 

de kloof tussen broeders groter wordt en deze wordt opgevuld met haat, boosaardigheid en dood. 

Moge de barmhartige Heer Zijn rechtvaardig oordeel over ons allemaal uitvoeren. En zodat we als 

resultaat van dit oordeel niet aan de linkerkant staan van de Verlosser die in de wereld kwam, 

moeten we ons bekeren van onze eigen zonden. Benader je leven met een zeer diepgaande en 

onpartijdige analyse, vraag jezelf af wat goed en wat slecht is, en rechtvaardig jezelf in geen geval 

door te zeggen: ik heb ruzie gemaakt met die en die omdat ze ongelijk hadden . Dit is een vals 

argument, dit is de verkeerde benadering. Je moet altijd aan God vragen: Heer, wat heb ik verkeerd 

gedaan? En als de Heer ons helpt onze eigen onwaarheid te beseffen, dan moeten we ons van deze 

onwaarheid bekeren. 

Het is vandaag, op Vergevingszondag, dat we deze prestatie van zelfverloochening van onze eigen 

zonden en onze onwaarheden moeten volbrengen, de prestatie van het overgeven aan de handen 

van God en de belangrijkste prestatie: vergeving van degenen die ons hebben beledigd. 

Moge de Heer ons allen helpen de dagen van het Heilig Pinksteren zo door te brengen dat we 

waardig de vreugde van de stralende opstanding van Christus kunnen ervaren. En laten we bidden 

dat allen die vandaag vechten, die bloed vergieten, die lijden, ook in vrede en rust deze vreugde van 

de Verrijzenis zullen binnengaan. Want wat voor vreugde zal er zijn als sommigen vrede hebben, 

terwijl anderen zich in de macht van het kwaad bevinden en in het verdriet van een moorddadige 

oorlogvoering? 

Moge de Heer ons allen helpen om op deze manier en niet op een andere manier het veld van de 

Heilige Grote Vasten te betreden, om onze zielen te redden en bij te dragen aan de toename van het 

goede in onze zondige en vaak verschrikkelijk dwalende wereld, zodat de waarheid van God regeert, 

domineert en leidt het menselijk ras. Amen. 

 

Persdienst van de patriarch van Moskou en All Rus' 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5906442.html 


